
        Tặng các anh bộ đội cụ Hồ
Xẻ dọc Trường Sơn, anh đi cứu nước
Mười tám, hai mươi, tuổi đẹp nhất của đời
Bàn chân đi ra trận khắp nơi
Vai đeo ba lô, súng đạn bên người rất nặng
Tuổi mười tám, hai mươi, tuổi tràn đầy sức sống
Vì quê hương đã khát vọng lên đường
Vượt Trường Sơn, anh băng qua thác ghềnh
Rẽ bom đạn, anh lao mình tới đích
Dù hi sinh anh không chùn bước
Nhằm thẳng quân thù: Bắn, xung phong
Máu thịt anh một phần để lại chiến trường
Quyết giữ nước, con đường anh đã chọn
Giặc bắt được anh xích xiềng tra tấn
Dù hi sinh không phản Tổ quốc mình
Phần máu thịt anh đã tô thắm non sông
Nước nhà độc lập có chiến công anh đó.                  
                                                       Minh Khang
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         Bài thơ “Tặng các anh bộ đội cụ Hồ” của Minh Khang là lời
tri ân tha thiết gửi đến những người lính trẻ đã dành trọn tuổi
xuân cho Tổ quốc. Ngay từ những dòng đầu, hình ảnh “xẻ dọc
Trường Sơn” gợi lên bước chân mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết của thế
hệ mười tám, đôi mươi – độ tuổi đẹp nhất, trong sáng nhất của
đời người. Các anh ra đi với trái tim rực lửa, sẵn sàng rời xa mái
nhà thân yêu để hòa vào dòng chảy lớn của dân tộc.
         Sự gian khổ, vất vả của người lính được khắc họa qua hình
ảnh “vai đeo ba lô”, “súng đạn bên người”. Những vật dụng
quen thuộc ấy không chỉ là hành trang chiến đấu mà còn tượng
trưng cho trách nhiệm nặng nề mà các anh gánh vác. Trên con
đường đầy hiểm nguy, giữa rừng sâu, thác dựng, bom đạn rình
rập, họ vẫn kiên cường tiến bước. Khi đối mặt kẻ thù, tinh thần
chiến đấu mãnh liệt bừng sáng qua khẩu lệnh “xung phong”, thể
hiện ý chí quyết tâm bảo vệ từng tấc đất quê hương.
        Bài thơ cũng làm nổi bật vẻ đẹp của lòng trung kiên. Dù bị
kẻ thù tra tấn, các anh vẫn giữ vững khí tiết, tuyệt đối trung
thành với Tổ quốc. Lòng yêu nước và sự trung thành đã trở thành
minh chứng cho phẩm chất cao đẹp mà người lính cụ Hồ luôn
mang trong tim: thà hi sinh chứ không khuất phục.
       Khép lại bài thơ, lời khẳng định về phần máu thịt mà các
anh đã gửi lại nơi chiến trường khiến người đọc lắng lại. Hình
ảnh những chiến sĩ vô danh ngã xuống để đất nước có ngày độc
lập hiện lên thiêng liêng và xúc động. Bài thơ vì thế trở thành lời
nhắc nhở thế hệ hôm nay phải biết ơn, trân trọng hòa bình và nỗ
lực sống tốt để xứng đáng với những hi sinh lớn lao ấy.


