
Chiến trường xa, ác liệt phải không anh?
Khói đạn, bom, không làm mờ ý chí
Vẫn hăng say, kíp tuần tra phòng bị
Gương mặt ngời, rạng rỡ, cánh Chim câu.

Nhiệm vụ anh, được đặt lên hàng đầu
Chiến đấu vì, nền hòa bình thế giới
Hậu phương em, với niềm vui mong đợi
Bởi những gì, anh đã gắng hy sinh.

Người lính mà, họ nồng nàn chung tình
Yêu hết mực, người vợ hiền, trung hậu
Ở ngoài kia, chiến trường nơi giao đấu
Giáp lá cà, anh đâu ngại hy sinh.

Cảm ơn anh, người chiến sĩ quang vinh
Tổ quốc, ghi tên anh, vào trang lịch sử
Còn gì hơn, em tự hào lắm chứ
Em yêu nhiều, yêu lắm, người lính, như anh!

Tự hào lắm, người chiến sĩ như anh 
-Nguyễn Thu Hiền-
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      Bài thơ "Tự hào lắm, người chiến sĩ như anh" của
Nguyễn Thu Hiền là một bản hùng ca đầy tự hào về người
lính Việt Nam với tất cả sự hy sinh, lòng dũng cảm và
tình yêu quê hương đất nước. Từng câu thơ như một lời
tri ân sâu sắc gửi đến những người chiến sĩ đã cống hiến
cả tuổi trẻ và cuộc đời mình cho hòa bình và tự do.
      Mở đầu bài thơ, tác giả đã tái hiện hình ảnh chiến
trường khói lửa, nơi người lính đối mặt với hiểm nguy. Dù
bom đạn ác liệt, ý chí của họ vẫn không hề lung lay. Hình
ảnh "gương mặt ngời, rạng rỡ, cánh Chim câu" không chỉ
là biểu tượng cho sự lạc quan mà còn là niềm tin mãnh
liệt vào một tương lai hòa bình. Tác giả đã sử dụng ngôn
từ giản dị nhưng đầy sức mạnh, khiến người đọc cảm
nhận được sự kiên cường và tinh thần bất khuất của người
lính.
      Bài thơ còn nhấn mạnh nhiệm vụ cao cả của người
lính: chiến đấu vì nền hòa bình thế giới. Sự hy sinh của họ
không chỉ mang lại niềm vui cho hậu phương mà còn là
nền tảng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Qua những câu
thơ, ta cảm nhận được tình yêu thương và sự trân trọng
mà tác giả dành cho người lính. Đặc biệt, hình ảnh hậu
phương với niềm vui mong đợi là minh chứng cho sự gắn
kết giữa tiền tuyến và hậu phương, giữa người lính và gia
đình.
     



      Không chỉ dừng lại ở việc ca ngợi sự hy sinh, bài thơ
còn khắc họa tình cảm sâu sắc của người lính dành cho
gia đình và quê hương. Dù nơi chiến trường đầy gian
khổ, họ vẫn giữ trọn tình yêu với người vợ hiền, trung
hậu. Tình yêu ấy không chỉ là nguồn động lực lớn lao
giúp họ vượt qua mọi khó khăn mà còn là biểu tượng
cho sự chung thủy và lòng nhân ái.
      Kết thúc bài thơ, tác giả bày tỏ lòng biết ơn và tự
hào về người lính. Những câu thơ cuối cùng như một lời
tri ân sâu sắc, khẳng định vị trí của họ trong lịch sử dân
tộc. Người lính không chỉ là biểu tượng của lòng dũng
cảm mà còn là niềm tự hào của mỗi người dân Việt
Nam. Tác giả đã thành công trong việc truyền tải thông
điệp về giá trị của hòa bình và sự hy sinh cao cả của
những người lính.
      Bài thơ "Tự hào lắm, người chiến sĩ như anh" không
chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một lời nhắc
nhở về trách nhiệm của mỗi người đối với hòa bình và
tự do. Tác phẩm đã chạm đến trái tim người đọc bằng
những hình ảnh chân thực và cảm xúc mãnh liệt, khiến
chúng ta thêm yêu quý và trân trọng những người lính
đã hy sinh vì đất nước.
 Bài làm của học sinh


